
Geliefden in onze Heer Jezus Christus, gemeente, gasten 

Het gaat in het christelijk geloof om niks anders dan: rust vinden voor je ziel. Hoe 
we het kerkelijk ook allemaal optuigen, in de gemeente van onze Heer word je 
uitgenodigd om rustig te worden te midden van de woelige baren. [Saevis tranquillis 

in undis] Ooit zei kerkvader Augustinus: Onrustig is mijn hart tot het rust vindt in U, 
o God. [Openingszin Confessiones] Zeggen we dit Augustinus na? Deze belijdenis? 
Zoek dan de dingen die boven zijn. Verhef je hart tot deze God! [Sursum corda] 

Die rust is wezenlijk. Lastig te bereiken en te ontvangen, maar het streven en 
zoeken meer dan de moeite waard. [Kol.3:1] Ge moet er aan tillen maar deze last is 
te dragen. Te dragen, omdat deze rust van Boven komt, van onze hemelse VADER 
[Mt.11:25-27]; en omdat deze rust ons in verband brengt met de gezindheid van 
Gods ZOON, onze Heiland [Flp.2:5]; en omdat deze rust een geschenk is van de GEEST 

van Pinksteren die ons in vuur en vlam zet. Zo wordt die rust een kenmerk van de 
‘gemeenschap van gelovigen’ [Jaarthema Startzondag VEG], juist als het ook vergezeld 
gaat van het vol verlangen en met volharding uitzien naar de komst van onze Heer 
en zijn Koninkrijk. [Maranatha, 1 Kor.16:22]. 

Gezapig is die rust allerminst. Lijdzaam evenmin. ’t Is anders dan de rust, waar je in 
een vakantie voor gaat, of als gepensioneerde van geniet, of toe gedwongen wordt 
als een arts je ‘t voorschrijft. Nee het is een ervaring, een bevinding, die rust, 
welke hoort bij het goede leven voor God onder een open hemel. En de rust die 
God geeft, doet ons zingen, elke zondag weer. Ze is het gevolg van Zijn genade en 
ontferming, die rust voor je ziel. Ze is verwant aan ons geloven, hopen en 
liefhebben, door zijn kracht.  

Onder een open hemel rust zoeken en vinden, dat vraagt om gelovige beslissingen, 
Jezus volgen en zijn juk op je nemen; Zijn gezindheid hebben [Flp.2:5] : 
zachtmoedig en nederig van hart. Dàt (dié eigenschappen en kwaliteiten – 
zachtmoedig en nederig van hart…) dàt als schaap van de Goede Herder willen 
léren. Léér van Mij, zo roept Jezus zijn leerlingen en ook ons òp, léér van Mij! 
[Mt.11:29]: De gezindheid van overgave & navolging (een spiritueel biddend 
bestaan – zoals Jezus) en de gezindheid van focus & mindfulness (beslist bewust 
keuzes maken – zoals Jezus)… In alle eenvoud door de Zoon de Vader kennen en zo 
het geheim van Gods Koninkrijk op het spoor komen. Want omdat het God 
behaagd (Mt.11:26 & Flp.2:13: naar Zijn welbehagen] is aan eenvoudige mensen 
onthuld, wat God de Heer voor wijzen en verstandigen verborgen heeft 
gehouden… Echt iets om in je oor te knopen of op te kauwen en te herkauwen. 
Zegt de profeet niet: ‘Wie veracht de dag van de kleine dingen?’ [Zach.4:10 HSV] 

* * * * * * * * 



Beste mensen, 

Mijn manier van preken gaat verder dan de uitleg van een enkele tekst. Zo mogelijk 
tracht ik verbinding te leggen tussen teksten die volgens mij inhoudelijk elkaar 
raken. Zo ook vandaag in deze ondanks alles toch wel bijzondere dienst. 

Flp.2 is gelezen. Een Christus-hymne. Een van de mooiste gedeelten van het NT 
[naast het slot van Rom 8 en Psalm 23]. Met het 5e vers deed ik op 28-06-1998 intrede 
in mijn eerste gemeente (Broek op Langedijk, NH) Laat de gezindheid van Christus 
in je zijn! Ook bij m’n latere intredediensten is dit gedeelte gelezen; nu weer. We 
blijven staan in de traditie van de apostelen en hun aansporingen [parenese]. 

Na de lezing zongen we JdH 584 “Daar is een Helper groot van kracht…” Daar klinkt 
het slot van Mat.11 in door: Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt. Waar je 
ook onder gebukt gaat, IK geef rust, rust voor je ziel! En zo zal elke knie zich buigen 
en elke tong belijden: ‘Jezus Christus is Heer’, tot eer van God de Vader! [Flp.2:11] 
En zoals gezegd: die gezindheid van Jezus is dat we zachtmoedig zijn en nederig 
van hart. En dat we vanuit dié gezindheid de goede keuzes maken en rust vinden. 

Zat er nog een tekst in deze dienst vanochtend, die hieraan raakt? Ja het vers bij de 
bevestiging, waar de HEER zegt: Je staat op een kruispunt, kijk goed! Vraag na hoe 
de oude wegen liepen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vindt rust. 
Tijdens mijn studie de afgelopen maanden werd ik getroffen door deze tekst, 
Jer. 6:16a. Bepaald rustig was voor ons de afgelopen periode niet. Er moesten veel 
keuzes worden gemaakt – kerkelijk ook. Oriëntatie geboden. Goed kijken op een 
kruispunt. Voor je en achter je en om je heen. Wat is de goede weg? Misschien 
herken je dat: zo’n kruispunt: bij de keuze van een school, studie of beroep. Een 
partner of andere belangrijke beslissingen. Keuzestress kan ervoor zorgen dat je je 
vermoeid en belast voelt. Je gaat er gebukt onder en voelt je opgejaagd. Waar 
draait het allemaal al weer om?...  

KOM zegt Jezus, kom bij Mij! Ik geef je rust en ik geef je kracht bij het juk dat je te 
dragen hebt! Hier neem Mijn juk op je en leer van Mij. Sla de goede weg in en 
vindt rust… Laat Mijn gezindheid in je zijn. En dan geldt voor mij als net bevestigd 
predikant in uw midden: Vertoon het beeld van Christus. Onder Zíjn juk gaat een 
mens toch niet gebukt of ten onder?... Me dunkt van niet. Als je de rust vindt je 
geroepen te voelen, zal de last van de bediening te dragen zijn. Een goed gekozen 
weg zorgt voor rust en (nog sterker): dat je je gedragen voelt. 

* * * * * * * 

Toch moet er in deze overdenking over Mat.11:29 in deze bevestigings- en 
intrededienst nog iets meer gezegd worden. We vinden rust voor onze ziel, ja…, 
maar wat is dat juk? En wat maakt dat juk dan ‘zacht’ en die last nu ‘licht’? 



Een juk is in de bijbel doorgaans niet zo’n positieve aanduiding. ’t Is een last 
waaronder men gebukt gaat, letterlijk of figuurlijk. Men kan zuchten onder het juk 
van een bezettende macht of een tiran of een slavendrijver. Concreet is het een 
zware balk (meestal van hout, soms van ijzer) waaronder 2 koeien worden 
ingespannen, om het land te bewerken of een kar te trekken. Ook kon je met een 
span ossen voor een slede graan dorsen. En je mag een rund bij het dorsen dan 
niet muilkorven [Dt.25:4, 1 Kor.9:9; 1 Tim.5:18]. 

En wat nu opvalt is dat je doorgaans niet alleen onder een juk verkeerd, maar 
samen met één of meer anderen. Als span vul je elkaar aan en ben je niet meer op 
jezelf aangewezen. Dat maakt een juk zachter en een last lichter. 

Maar die balk he, die dwarsbalk, waar doet je dat aan denken. Ik-zelf denk aan het 
kruis: Jezus’ gang naar Golgotha. De executiepaal stond daar op die heuvel 
daarginds rechtop in de grond al klaar, maar de veroordeelde moest er met een 
zware houten balk op z’n schouders naar toe… Wat een zware last; een keihard 
juk. En dan komt daar Simon van Cyrene – ken je het verhaal? – en die helpt Jezus 
dragen. Samen kruisdragen. Als een span. [Vijfde kruiswegstatie; Sieger Köder] Ga niet 
alleen door ’t leven, die last is u te zwaar… 

Vermoeid? Belast? Ga er daarom dus niet alleen gebukt onder! Welk een Vriend is 
onze Jezus! En ja ook: “draagt elkanders lasten (zegt de apostel)[Gal.6:2] zo breng je 
de wet van Christus tot vervulling en is Zijn gezindheid in je. Maar vooral: “Daar is 
een helper groot van kracht! Hij kent de noden van je hart. Hij weet je wensen, 
deelt je smart. O Jezus-mijn, Gij zult tot in der eeuwigheid met mij zijn.” [JdH 584] 

Tot slot: wie wel eens een oecumenische bevestigingsdienst van een predikant 
heeft meegemaakt, zal op een bepaald moment na het gebed met de 
handoplegging de woorden van onze tekst vandaag horen. Dat is wanneer een 
diaken de bevestigde dienaar een zogeheten stola omhangt [een soort ambtelijke 

sjaal, sjerp om de schouders. Een rijke geschiedenis en boeiende betekenis heeft deze stola]. 
Op dat moment klinken deze woorden: “Ontvang deze stola en vervul getrouw uw 
dienst, gedachtig aan het woord van de Heer: Neem mijn juk op je en leer van mij, 
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” [Db.II, pg.247v.] Die liturgische stola van 
de dienaar des Woords als juk en last, uitgelegd als het kruisdragen omwille van 
Christus – een diepe gedachte [zeker ook in het licht van Kol. 1:24v]. Ben je echter een 
span met Hem, dan is dat kruisdragen een ware uitdaging die te volbrengen is, een 
zacht juk en een lichte last, ondanks alles. Samen met Hem, samen met elkaar, 
samen de gezindheid van Christus, samen de goede weg kiezen en rust vinden. De 
vrede bewaren, leven onder een open hemel, daar rust Gods zegen op. Zoek in 
Gods naam die vrede, zoek die rust, voor nu en voor altijd. Amen.  


