Orde van dienst voor zondag 23 november 2025
Eeuwigheidszondag

Voor de dienst: Ps. 46: 1 en 2

Woord van welkom en mededelingen

Intochtslied: JdH 985: 1 en 4 — Mijn Jezus, ik hou van U
Votum & Groet

Aansteken van de kaars/kinderkaars — weektekst

Bij God ben ik geborgen — Taizélied
https://www.youtube.com/watch?v=0m0ybG6W-34

Openingsgebed

Bloemstuk voor Eeuwigheidszondag

Gez. 184: 1, 2, 5 en 6 — Met de boom des levens
Inleiding bij het thema en Schriftlezing

Kindermoment: Zie de zon, zie de maan — Elly en Rikkert

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=e-QIlnzgw3GI
Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Openbaring 21: 1 -5

Lichtstad met uw paarlen poorten -en- Maranatha
https://www.youtube.com/watch?v=E3tJ53b393U

Schriftlezing: Romeinen 8: 31 - 39

Verkondiging: wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?

JdH 140: 1 en 4 — Ik zie een poort wijd open staat

Gedachtenismoment

* Inleiding

* Gedicht: ‘Op een steen’

* Wij noemen de namen van dierbare broeders en zusters die het afgelopen jaar gestorven
zijn; telkens wanneer een naam wordt genoemd zal een familielid een kaars aansteken.

JdH 197: 1, 2, 3 — Volle verzekering, Jezus is mijn

* Nu steken we TWEE kaarsen aan voor de Bondspredikanten die in het afgelopen jaar
zijn overleden.

JdH 197: 4 — Volle verzekering, Jezus is mijn


https://www.youtube.com/watch?v=0m0ybG6W-34
https://www.youtube.com/watch?v=E3tJ53b393U
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=e-Qlnzgw3GI

*  We ontsteken EEN kaars en gedenken de naamloos velen die wereldwijd stierven als
gevolg van ouderdom, ziekte, honger of geweld. En we noemen hier ook de vele
slachtoffers van verschrikkelijke oorlogen evenals de vele ontelbare vluchtelingen die
onderweg naar een veilige bestemming gestorven zijn. We geloven dat God hun namen
kent en zich over hen ontfermt.

Ps.130:1en 3
* Ook gedenken we de dierbaren die in onze persoonlijke kring zijn heengegaan. Iedereen
die dat wil kan een lichtje aansteken. Hiermee gedenken wij hen die ons hetzij kort,

hetzij lang geleden, ontvallen zijn en die we in herinnering koesteren.

Sela - ‘De mensen die we missen’
https://www.youtube.com/watch?v=-0JTwyRLnwY

Dankzegging, voorbeden en ‘Onze Vader’.

Collecte
Het verhaal van de Kindernevendienst wordt verteld

Slotlied: NLB 416: 1 - 3 - Ga met God en Hij zal met je zijn
Heenzending en zegen

Gez. 456: 3 (Amen, amen, amen)


https://www.youtube.com/watch?v=-oJTwyRLnwY

